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door An Wildeman 
____________ 
 
U hebt net de nieuwe RONDOMGELOVEN 
opengeslagen met daarin de plannen en 
mededelingen voor het nieuwe kerkseizoen.  
Helaas … niet alle berichten zijn om vrolijk 
van te worden. Onze voorzitter spreekt onder 
de titel ‘Wie doet als laatste het licht uit’ zijn 
bezorgdheid uit over de voortgang in onze 
gemeente wat betreft het uitvoeren van taken 
en bieden van voorzieningen. De bestuurlijke  
problemen in de ons omliggende gemeentes 
zijn niet langer denkbeeldig, maar is ook al 
voelbaar in onze gemeente. Een steeds 
kleinere groep ambtsdragers moet bij ons de 
kar trekken. 
Dominee Weessies wijst ons op het 
Jaarthema van de PKN-kerken: ‘Kijk, laat je 
verrassen door Gods Geest’ om daarmee 
hoop te geven op vernieuwing en 
verrassende wendingen die ons leven nieuw 
perspectief kunnen bieden. Als we de 
aanwezigheid gewaar zijn van Gods Geest in 
onze omgeving kunnen we vreugde ervaren 
in plaats van angst en leegte.  
Het doet pijn te lezen dat de 
kindernevendienst wordt gestopt bij gebrek 
aan kinderen. Daartegenover horen we van 
de leiding van de Jeugdkerk juist een positief 
geluid! Ze gaan op Startzondag weer een 
nieuw seizoen beginnen!  
Kortom, wisselende geluiden die horen bij het 
wel en wee van onze gemeente. 
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WIE DOET ALS LAATSTE HET LICHT UIT? 
  

 
Bovenstaande tekst wordt soms gekscherend, soms met bittere ernst uitgesproken als 
iets dreigt om te vallen en daarmee volledig gaat verdwijnen. Bedrijven met financiële 
zorgen, een familiebedrijf zonder opvolger(s) en helaas komt het soms ook voor bij 
kerkelijke gemeenten dichtbij en/of ver weg … 
 
door Jan-Willem van der Steege 
__________________________________ 

 
Ook voor veel mensen geldt letterlijk 

dat ze geen licht meer ervaren in hun 
bestaan. Door ziekte, overlijden of andere 
grote problemen die zich voordoen. Hoe 
door te gaan met je leven als je het gevoel 
hebt dat je alles kwijtraakt? In de kerk horen 
we dat we mogen leven in het Licht. Dat 
geeft gelukkig letterlijk nog wat ‘verlichting’ 
in een behoorlijk duistere wereld. Voor 
sommige mensen klinkt dit juist als ‘te 
gemakkelijk’ en zij blijven om die reden juist 
liever bij de kerk vandaan.  

Los van hoe het met u en jou privé 
gaat merk je bij alles wat we horen en zien 
in krant en/of op de televisie dat er geen 
eind lijkt te komen aan rampen en oorlogen. 
Veel mensen worden geraakt door onrecht 
en natuurgeweld en dat geeft onszelf ook in 
hoge mate een onbestemd en onveilig 
gevoel. Van verschillende mensen hoor je 
daarom dan ook wel dat ze gestopt zijn met 
het lezen van de krant of niet meer naar 
journaals en actualiteitenrubrieken kijken.   
Deze oplossing biedt mogelijk wat meer 
rust en zorgt voor een betere 
gemoedstoestand,  maar  ondertussen zijn  

de grote (wereld-) problemen daarmee nog 
niet opgelost.  

In de kerk merken we helaas ook 
dat er toch wel sprake is van een bepaalde 
crisis. Het op peil houden van taken en 
voorzieningen binnen onze gemeente lijkt 
steeds moeilijker te worden en bepaalde 
‘dingen-die-we-gewend-waren’ zullen we 
vroeg of laat zelfs moeten schrappen. 

En toch, zeker ook aan het begin 
van een nieuw kerkelijk seizoen, mogen we 
ons bij alle zorgen gedragen weten door het 
Licht. Een Nederlands zangduo dat dit 
voorjaar geconfronteerd werd met een 
moeilijke boodschap durft nog steeds te 
zingen: ‘Ik beloof, ik laat de lichten aan, dan 
voelt het donker niet zo zwaar…’  

Van harte hoop ik dat er nog een 
hele tijd wekelijks licht mag branden in zaal 
Zuid van het MFC en dat we kracht en 
moed mogen blijven putten uit de 
boodschap van het Evangelie.  

Al het mooie moet, zeker weten, 
immers nog beginnen!  

Van harte wens ik ons allen een 
gezegend nieuw kerkelijk seizoen toe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DEVoorzitter



 
 
 
      KIJK!  
           LAAT JE VERRASSEN  
        DOOR HET WERK VAN GODS GEEST 
   
           
                Handelingen 8: 26-40  
 
Er is een gezegde dat luidt: ‘Het komt toch vaak anders dan je denkt’. Daarmee wordt 
aangegeven dat het leven onvoorspelbaar is en zomaar een andere wending kan nemen, 
zowel positief als negatief. Je kunt van alles bedenken, je ergens zorgen over maken, maar 
het loopt vaak toch anders. Wellicht herkent u het wel, het leven stelt je altijd weer voor 
verrassingen.  
 
door ds. Geert Jan Weessies 
_______________________________________________ 
 
In de Bijbel is de heilige Geest van God 
vaak degene die verrassend werk doet. De 
Geest is de creatieve kracht van God die 
steeds weer aanstuurt op nieuwe 
ontwikkelingen. De Geest is het die over 
het water zweeft en bij de schepping 
betrokken is. De Geest is het die als de 
levensadem in alle levensvormen 
aanwezig is. De Geest grijpt mensen aan, 
doet visioenen zien, bewerkt herstel en 
doet mensen opstaan. De Geest is ook de 
Geest van Jezus en laat mensen van hem 
getuigen. De Geest daalt af in wind en vuur 
en laat de opstandingskracht van Pasen de 
wereld instromen, verkwikkend en helend 
als zuurstof in een bedompte kamer.           
 Filippus is in Samaria en verkondigt 
het evangelie van Jezus Messias. Dan 
krijgt hij van een engel de opdracht om 
Samaria te verlaten en op weg te gaan naar 
Gaza. Een ingrijpen van hogerhand, God 
zelf is hier aan het werk en geeft mensen 
een zetje naar elkaar toe. Maar het is wel 
een vreemde opdracht, want Filippus was 
behoorlijk succesvol in Samaria. Dat laat je 
toch niet zomaar in de steek, zou je 
denken. De vraag is dan ook of Filippus 
bereid is om op het heetst van de dag 
Samaria achter zich te laten en zich op 
deze eenzame en verlaten weg te begeven. 
Maar de Geest overtuigt hem om gehoor te 
geven aan de stem die hij hoort.  
 De weg naar Gaza maakt deel uit 
van de karavaanroute naar Egypte. Filippus 
treft daar iemand aan uit Ethiopië, het land 
aan de opper-Nijl, in die tijd het einde van 

de wereld. De man is een eunuch, een 
castraat, een lichamelijk getekende, 
onvruchtbare man. Castraten waren 
uitgesloten van het volk van God (Levi 21). 
Hij hoort er dus niet bij. Niet bij het Joodse 
volk, maar ook in zijn eigen volk hoort hij er 
niet bij. Hij staat buiten het ‘normale leven’. 
Toch is hij belangrijk, want hij is een hoge 
ambtenaar in dienst van de kandake, de 
koningin van Ethiopië. Hij is de beheerder 
van haar schatkist, zeg maar: haar minister 
van financiën. Tegelijk is hij echter ook op 
zoek naar een andere schat, naar ‘levend 
water’ voor zijn dorre bestaan. Daarom is 
hij als pelgrim naar Jeruzalem gegaan. 
Maar veel verder dan het voorhof van de 
tempel zal hij niet zijn gekomen.  
Nu is hij weer op de terugweg naar huis. Hij 
leest in zijn reiswagen in het boek Jesaja 
over de lijdende dienaar van de HEER, 
over het lam dat naar de slacht wordt 
geleid. De Geest geeft Filippus de opdracht 

naar hem toe te gaan om hem de woorden 
van de profeet uit te leggen. De man 
herkent op een bepaalde manier zichzelf in 
deze woorden van Jesaja en vraagt aan 
Filippus: “over wie heeft de profeet het?” 

VAN DEVoorganger



 
 

Filippus vertelt hem dan over Jezus die 
eveneens als een lam geslacht werd, die 
namens God uit liefde zijn leven voor de 
mensen gaf.  
 Opeens is er onderweg water. 
Levenswater. De Ethiopiër vraagt: 
“Waarom zou ik niet gedoopt kunnen 
worden?”  

 
En zo gebeurt het dat deze heidense man 
door de joodse Filippus gedoopt wordt. En 
daarmee wordt een grens doorbroken. Er 
waren religieuze redenen genoeg om deze 
heidense man niet te dopen, maar Filippus 
durft het aan om deze stap te zetten en 
deze heidense man toe te laten treden tot  
Gods verbond. Het is duidelijk, de Geest 
van God is aan het werk. Er vindt een 

ommekeer plaats van een angstig en leeg 
bestaan naar een vreugdevol bestaan. De 
Geest doorbreekt grenzen, brengt mensen 
op ongedachte wegen, schept vreugde en 
geloof, nieuw leven.     
 Het jaarthema van de PKN-kerken 
is dit jaar: ‘Kijk! Laat je verrassen door het 
werk van Gods Geest’. Met dit thema wil  
 
men ons gevoelig maken voor het creatieve 
werk van de Geest. Staan wij nog open 
voor ongedachte wegen? Voor de engelen 
op onze levensweg? Voor de stem die ons 
roept? Voor de ritseling van een mogelijk 
nieuwe tijd? Misschien een rare vraag in 
een tijd als deze waarin pessimisme en 
teleurstelling heersen over allerlei 
ontwikkelingen die gaande zijn. Maar… 
zitten we niet te veel in de put van het 
gevoel dat alles minder wordt?  
Waar zien wij de Geest van God aan het 
werk?  
Waartoe roept de Geest ons op?  
Of beter nog: waar zie ik, waar zie jij, de 
Geest aan het werk? In je eigen leven, of in 
je omgeving, of misschien ook verder weg.  
  
Laten we, net als Filippus, open blijven voor 
het waaien en ritselen van de Geest.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

IN HERINNERING … 
 
Wij gedenken de gemeenteleden, die de afgelopen periode zijn overleden 
 
door ds. Th. Heslinga en ds. Geert Jan Weessies  
 __________________________________________ 
 
Wij gedenken: JACOBA JAGER-DEGENHARD  
geboren 4 januari 1928, overleden 29 juni 2025   
 
Jacoba Degenhard werd geboren in 
Woldendorp. Ze had een tweelingbroertje, 
dat al overleed een paar dagen na zijn 
geboorte. 
Coba groeide op met één zus en twee 
broers. Na de lagere school ging ze naar de 
huishoudschool in Slochteren. Later is 
Coba in Wagenborgen coupeuse 
geworden. Ze bleef dit werk doen totdat ze 
op 21 augustus 1953 trouwde met Henk 
Jager. Henk werkte bij BRONS 
MOTORENFABRIEK in Appingedam. 
Op 28 juli 1954 werd zoon Harrie geboren. 
Samen hebben ze lange jaren gewoond 
aan de Oosterweg 12 in Siddeburen. 
Vlak voordat Harrie met Rita Poort zou 
trouwen  kwam hij na een auto-ongeluk om 
het leven op 17 januari 1977. Dat was voor 
Coba en Henk een vreselijke slag, waar 
Coba eigenlijk nooit overheen gekomen is. 
Op 30 juni 2006 overleed haar man Henk. 
Opnieuw kwam er een groot verdriet en 
gemis in Coba ’s leven. Met Gods hulp en 
in Zijn kracht kon Coba verdergaan met 
haar leven. 
Toen Coba nog een kind was had haar 
vader eens tegen haar gezegd: “Wat er ook 
gebeurt in je leven, je moet God vasthou- 

den!” 
Coba was een lieve 
hartelijke vrouw. Ze 
hield van eerlijk en betrouwbaar zijn. Veel 
steun had ze aan haar nichtjes Ria en 
Janneke en haar buurman Luit. Graag 
mocht ze eten koken. Ze hield van 
gymnastiek en het volgen van quizzen op 
de televisie. 
Vanaf vorig jaar woonde Coba in het 
UFKENSHUIS. Thuis ging het niet langer. In 
vrede is Coba van ons heengegaan, 
vertrouwend op Gods belofte: ‘Wie in 
Jezus, de Zoon gelooft heeft eeuwig leven’. 
In de dankdienst voor het leven van Coba 
op vrijdag 4 juli 2025 in het Multifunctioneel 
Centrum in Siddeburen, stonden we stil bij 
Psalm 23 : 1en 2: ‘De Heer is mijn herder, 
mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen 
in grazige weiden: Hij voert mij aan rustige 
wateren’. 
Coba is begraven op de Protestantse 
begraafplaats aan de Verlengde Molenlaan 
in Siddeburen. 
We wensen de familieleden en vrienden 
van Coba de troost en de nabijheid van de 
Here God toe en Zijn kracht om dit verlies 
te kunnen dragen en verwerken.

__________________________________ 
 
Wij gedenken: ANNA KWEBEMAN – NIJMEIJER   
geboren 11 juli 1935, overleden 30 juni 2025    
 

Anna Nijmeijer is geboren in 
Sellingen. Anna had vijf broers en een 
zusje. Na drie jaar verhuisde het gezin naar 
de omgeving van Gieten. Vader begon als 
slager en ging in de omgeving van Gieten 
verder als boer. Ze gingen wonen op een 
boerderij midden in het bos. Maar Annie 
had geen boerenbloed. In de oorlog 
hadden vader en moeder Nijmeijer 19 
onderduikers. Een zeer spannende periode 
voor het hele gezin. Anna ging na de lagere 

school verder op de 
huishoudschool. 
Daarna ging ze 
werken op kantoor bij UDEMA 
VLEESVERWERKERS.  
Op haar 17e kreeg ze verkering met Roelof 
Kwebeman. In 1959 zijn ze getrouwd. Zij 
gingen wonen in Nieuwediep bij Bareveld. 
Vader Kwebeman had daar een 
timmerbedrijf. Ook Roelof was timmerman 
en  werkte  mee  in  het  bedrijf. Ze  gingen 



 
 

Ze gingen wonen naast het bedrijf.  
Maar  het timmerbedrijf  kreeg  een 

slechtere periode en, omdat het minder 
goed liep, besloten Roelof en Anna hun 
eigen weg te gaan. Roelof ging daarom in 
1964 werken als bouwopzichter bij 
strokartonfabriek DE EENDRACHT in 
Appingedam en in datzelfde jaar als 
bouwkundig opzichter bij de gemeente 
Slochteren. Terwijl Roelof buitenshuis voor 
de gemeente werkte, deed Anna de 
huishouding en zorgde voor de kinderen. 
Daarnaast deed ze thuis veel administratief 
werk en drukwerk voor bedrijven en voor de 
kerk.  
Anna en Roelof kregen drie kinderen: 
Anneke, Henk en Bertie. Voor haar 
kinderen was ze een lieve moeder. Ze was 
heel direct in de opvoeding, maar ze was er 
altijd. Streng, maar ook gezellig en ze deed 
veel met hen toen ze klein waren. Ze was 
ook gek op haar klein- en 
achterkleinkinderen, leefde op als ze 
kwamen. 

In 1983 verhuisden Anna en Roelof 
naar Siddeburen. In 1993 ging Roelof met 
pensioen. Daarna gingen ze veel naar 
rommelmarkten en hobbymarkten, kochten 
dingen en maakten daar zelf weer iets 
moois van. Kralen, melkbussen, 
dienbladen en zo meer. Roelof knapte ze 
op en Anna beschilderde ze. Daarnaast 
borduurde Anna ook veel. Maar toen ze 53 
jaar was kreeg ze maculadegeneratie, een 
oogziekte, die haar door de jaren heen 
steeds meer ging hinderen.  

Totdat het zicht praktisch helemaal 
verdween en ze veel dingen niet meer kon 
doen. Haar leven werd moeilijker. Wat ze 
dan wel heel fijn vond: er even uit zijn, even 
ergens heen gaan, een andere omgeving. 
En ze hield erg van gezelschap, vond het 
fijn als je kwam.  

In 2007 verhuisden Anna en Roelof 
in Siddeburen naar SIERTSHEERD. De 
gezondheid van beiden ging in de loop der 
jaren achteruit. Roelof overleed in 2014. 
Daarna werd het leven voor Anna echt 
anders. Ze miste haar maatje voor het 
leven, ze werd eenzamer. Ook lichamelijk 
kwamen er meer klachten. In 2022 kwam 
ze in het UFKENSHUIS. Uiteindelijk kwam ze 
veel op bed te liggen. In december 2023 
leek het voor haar voorbij, maar ze leefde 
weer op. Ze had een sterke wil om te leven. 
Daarna ging ze geestelijk en lichamelijk 
sterk achteruit. 

Anna is begraven op de 
begraafplaats van onze gemeente aan de 
Verlengde Molenlaan. In de dienst daaraan 
voorafgaande hebben we haar leven 
herdacht en stilgestaan bij de woorden van 
Paulus in de brief aan de Romeinen: ‘Ik ben 
er van overtuigd dat dood noch leven, 
engelen noch machten noch krachten, 
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, 
of wat er ook maar in de schepping is, ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God 
….’ (Romeinen 8: 38 en 39).   
Ons meeleven gaat uit naar haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen en alle familie 
en vrienden. 

 
 
 
  Wij gedenken onze liefste 

aan wie U Uw naam verbindt. 
De naam die wij mochten noemen, 
reeds ontvangen als een kind. 

 
Die naam van toen en nu 
zullen we nimmermeer vergeten. 
Die naam klinkt ook vandaag 
en blijft in Uw weten … 

 
 
 



 

NIEUW INGEKOMEN 
* van Appingedam, mw. T. Kloosterhuis-Meier, UFKENSHUIS kmr. 139 
 
 
VERHUISD  
* mw. I.J. Fokkens-Hooijer, van Akkereindenweg 19 naar Geerlandweg 5 
 
 
VERTROKKEN 
* naar Exloo, mw. K. Keijzer-Boekestijn, Oudeweg 95 
 
 
OVERLEDEN 
* op 29 juni 2025: mw. J. Jager-Degenhard, geb. 04.01.1928, UFKENSHUIS  
* op 30 juni 2025: mw. A. Kwebeman-Nijmeijer, geb. 11.07.1935, UFKENSHUIS 
 
 
GEMEENTELEDEN DIE PERMANENT VERBLIJVEN IN EEN ZORGINSTELLING BUITEN SIDDEBUREN  
* Inez Renkema, Gockingastraat 1-101, 9901 BJ Appingedam 
* mw. H.W. van Tholen-Reitzema, Woonhaven OPWIERDE, kmr. 1.5, B.H. van  
  Iddekingesingel 1, 9902 NA Appingedam 
* mw. M. Bosma-Bult, Wooncentrum VOOR ANKER, kmr. 1B.13, Slochterdiep 3, 9621 BA 
  Slochteren 
* mw. K.H. Kalkman-Brakema, Verpleeghuis VLIETHOVEN, afd. DE WIERDE, kmr. 1.4, Zwet 9  
  9932 AA Delfzijl 
* dhr. J. Fokkens en mw. C.W. Fokkens-Smit, DAMSTERHEERD, Heerdlaan 2, kmr. 012,  
  9901 CC Appingedam 
* mw. G. Moesker-Geertsema, Verpleeghuis OLD WOLDE,  afd. APPELHOF 6, Blijhamsterweg 
  45, 9673 XB Winschoten 
____________________________________________ 
 
 

‘De zon wil ook wel 

door kleine raampjes  

schijnen …’ 
 
 
 

 
 
Frederik van Eeden / schrijver 

GELOVENin Siddeburen

Nieuws uit de gemeente



 

Na een periode van rust zijn wij als diaconie weer bij elkaar gekomen om het kerkelijk 
werk weer op te pakken. 
 
 
Harmina Bosman / vz. diaconie  
__________________________________________ 
 

Omdat er nog wel wat vragen 
waren, wat betreft de taken van de diaconie 
binnen een kleinere kerkenraad, is 
dominee Weessies bij ons aangeschoven.   

Er is een vraag vóór de vakantie bij 
ons neergelegd. “Wie zou er als diaken 
bereid zijn om mee te willen draaien als 
ambtsdrager van dienst?”.  
Dat was een vraag waar even over na- 
gedacht moest worden. Dit is iets wat al of 
niet noodgedwongen in verschillende 
kerken al aan de orde is.  
Uiteindelijk hebben Aafje, Joke en Harmina 
besloten om hier ‘ja’ op te zeggen.  
Dit houdt in dat wij nu ook in het rooster van 
‘ambtsdrager van dienst’ meedraaien.  

Het kan dus voorkomen dat u in de 
kerkdienst een diaken ziet die ambtsdrager 
van dienst is en dus alle taken verricht die 
een ouderling van dienst ook doet.  
Omdat er nu nog vijf bevestigde diakenen 
zijn, zullen er tot januari 2026 ook nog twee 
diakenen en één ambtsdrager van dienst 
voor in de kerk zitten. 

Na januari kan het zijn dat er op een 
zondag één diaken, die de taak van 
ambtsdrager van dienst heeft, en een 
diaken voor in de kerk zitten. Het 
collecteren en geld tellen zal dan mogelijk 
veranderen. De diakenen zullen zich hier 
nog over buigen. 

De kerkenraad wordt dus steeds 
kleiner, maar als Gemeente van Christus 
zijn wij allen verantwoordelijk voor het in 
stand houden van Gods Kerk.   

Ook in het UFKENSHUIS zijn er wat 
mensen gevraagd om mee te helpen om 
hand- en spandiensten te verrichten voor 
en na de bijeenkomst in de ‘eetzaal’.  

Hiervoor onze dank. 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELOVENin de Praktijk

Diaconie



 

VAN DE JEUGD 
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 
door Mieke de Vries, namens de kerkenraad 
__________________________________ 
   
Tessa Bloem (leiding kindernevendienst) 
heeft namens de leiding van de 
kindernevendienst de kerkenraad 
voorgesteld met de kindernevendienst te 
stoppen omdat er geen kinderen meer 
komen.  
Zij geeft daarbij aan, dat op verzoek altijd  

een kindernevendienst gehouden kan 
worden en het is de bedoeling om zeker 
met Pasen en Kerst kindernevendienst te 
houden. 
 
Hoe jammer en verdrietig ook, de 
kerkenraad legt zich hierbij neer en schort 
de kindernevendienst op. 

 
Nu het zover gekomen is, willen we Tessa, Angela en Nelleke ontzettend bedanken voor alle 
creativiteit, inzet en motivatie, waarmee ze een groot aantal leerzame, gezellige en leuke 
kindernevendiensten voor de kinderen hebben georganiseerd. 
Hoe dan ook, jullie hebben bij de kinderen een basis gelegd, waar ze nu en in hun latere leven, 
op wat voor manier dan ook, iets aan zullen hebben.  
 
Dank jullie wel!   
 

Tessa,  
Angela en  

Nelleke … 
 
__________________________________ 
 
VAN DE JEUGDKERK 
 
door Geanne Stol / leiding Jeugdkerk 
__________________________________ 
 
Afgelopen seizoen hebben we weer 
meerdere keren jeugdkerk gehad en zijn er 
vele verschillende thema’s langsgekomen.  
 
Om het seizoen nog even goed af te 
sluiten, zijn we met z’n allen gaan klimmen 
in het klimbos in Grolloo. Dit was een zeer 
geslaagd uitje!  

Ook komend jaar hopen we weer mooie 
jeugdkerksessies te hebben en hebben er 
al veel zin in! 
 
Heb je zin om ook te komen?  
Op de poster, verder in deze 
RONDOMGELOVEN, zie je de data wanneer 
we bij elkaar komen.

GELOVENin de jeugd

Jeugd en jongerenwerk



 
 
Dit artikel is een samenvatting van de kerkenraadsbijeenkomsten in de afgelopen 
maanden.  
Het geeft een overzicht van de zaken waar de kerkenraad zich mee bezig houdt. 
 
 
door Jan-Willem van der Steege / voorzitter  
__________________________________________ 
 
HET VERSLAG VAN DE KERKENRAAD  
_______________________________________________ 
 

 
Inmiddels is 

de zomerperiode 
voorbij en komt het 
kerkelijk seizoen 
weer op gang met 

allerlei 
vergaderingen en 

samenkomsten. Voor de zomervakantie 
zijn er nog stappen gezet in het opstellen 
van een profielschets m.b.t. een nieuw te 
benoemen predikant.  

Nadat de kerkenraad van de 
PROTESTANTSE GEMEENTE SCHARMER- 
HARKSTEDE op donderdag 26 juni bij ons 
aanschoof om te verkennen of een 
gezamenlijke zoektocht naar een predikant 
kan worden opgestart is er nu dus een 
vervolgstap genomen in dit proces. Vanuit 
de kerkenraad is een klein gezelschap 
vervolgens aan de slag gegaan met het 
opstellen van een definitief document. 
Hierover zullen we in september als 
kerkenraad spreken en een besluit nemen.               

Voor een goed verloop van 
afscheidsdiensten bij het overlijden van 
gemeenteleden heeft onze predikant een 
helder stuk geschreven, waardoor voor 
iedereen duidelijk zal zijn hoe e.e.a. is 
geregeld bij een afscheidsdienst. Dit 
document zal toegevoegd worden aan alle 
overige informatie in het welbekende 
groene Jaarboekje.  

Tot op heden is het nog niet gelukt 
om een ouderling-pastoraat te vinden die 

als aanspreekpunt zal gaan fungeren in het 
pastoraal team. We zijn ontzettend 
dankbaar dat er al diverse mensen zijn 

gevonden om mee te 
werken aan pastorale 
taken, maar zoals 
gezegd mist tot nu 
toe nog ‘de schakel’ 

tussen dit pastoraal team en de 
kerkenraad.  

 Vanaf september is de kerkenraad 
bijna gehalveerd en bestaat uit zeven  à 
acht personen. Dit betekent dat we 
afscheid hebben genomen van de term 
‘moderamen’. Voorlopig komt de 
kerkenraad op iedere tweede donderdag 
van de maand samen. Er is een lijst 
gemaakt van nog te behandelen stukken en 
thema’s. We proberen daarbij zorgvuldig 
die onderwerpen te selecteren die als 
eerste behandeld moeten worden. 

  Soms echter wordt onze eigen 
planning door andere zaken op de proef 
gesteld. Dit is momenteel namelijk het 
geval door urgente problemen die dreigen 
te ontstaan bij onze buurgemeenten. Op 2 
september hadden we weer een regio-
overleg en daar werd ons duidelijk dat er 
acute zorgen zijn  m.b.t. het voortbestaan 
van de Protestantse Gemeente DE 
WOLDKERKEN. In de vergadering van 
september zullen we ons hier als 
kerkenraad over moeten beraden en 
vaststellen of we in dezen iets kunnen 

GELOVENen besturen

van de kerkenraad



 
 

betekenen voor letterlijk ‘onze naasten’. We 
zullen hier zo spoedig als mogelijk weer 
met u over communiceren, in welke vorm 
dan ook, als er ontwikkelingen zijn die ons 
als gemeente zullen aangaan.                                                 

Van  harte   hopen   wij   dat   u  als  
 

gemeente betrokken blijft bij het 
kerkenraadswerk in woord, gebaar en met  
gevouwen handen.  

Zo wens ik ook iedereen de vrede 
van Christus toe als stille (maar o zo 
belangrijke!) kracht bij ieders taak binnen 
onze gemeente. 

__________________________________ 
 

 
GANG VAN ZAKEN BIJ AFSCHEIDSDIENSTEN   

 
 
Bij het 

overlijden van onze gemeenteleden willen 
we de families graag behulpzaam zijn bij 
het afscheid van hun dierbare. Zij (of de 
uitvaartverzorgers) kunnen dan contact 
opnemen met onze predikant en/of de 
scriba.   
Normaliter is onze predikant degene die 
namens onze gemeente de familie 
begeleidt in de gesprekken voor en na de 
dienst en als voorganger in de 
afscheidsdienst zelf.  Is hij/zij afwezig of zijn 
we vacant, dan is mw. Mieke de Vries 
namens onze gemeente beschikbaar om 
vanuit haar kennis en ervaring deze rol op 
zich te nemen.   
Bij afwezigheid van hen beiden gaat de 
scriba, na overleg en eventueel met hulp 
van de familie, op zoek naar een 
vervangende predikant of kerkelijk werker. 
Ook een ander gemeentelid van een van de 
PKN-kerken in onze regio met kennis en 
ervaring kan worden aangezocht.   

Rouw- of afscheidsdiensten in onze 
gemeente zijn geen normale kerkdiensten 
volgens de regels van de kerkorde, maar 
hebben het karakter van pastorale 
bijeenkomsten. Behalve predikanten en 
bevoegde kerkelijk werkers kunnen ook 
gemeenteleden, bij voorkeur met enige 
expertise, hierin voorgaan. Ook de 
aanwezigheid van een dienstdoende 
ouderling en diaken is niet vereist. Wel ziet 
de kerkenraad het als haar taak om te 
zorgen dat onze kerkgemeenschap betrok-  
__________________________________ 

ken aanwezig is door in elk geval één van 
onze leden af te vaardigen, indien mogelijk 
een ouderling en/of een diaken.     

Wij kunnen bij afscheidsdiensten 
helaas geen streaming en geen projectie 
op de schermen verzorgen. Mocht de 
familie dit toch graag willen, dan verwijzen 
we naar de uitvaartverzorger.    

  
KOSTEN  

Uitgezonderd de kosten voor de 
gedrukte liturgieën worden de gemaakte 
kosten van een afscheidsdienst (het werk 
van de voorganger en de organist) door ons 
niet in rekening gebracht. Dit geldt echter 
niet wanneer het overleden gemeentelid 
over de laatste 3 jaar geen of te weinig 
vrijwillige bijdragen aan onze gemeente 
heeft afgedragen om de afscheidsdienst 
kostendekkend te kunnen maken. In dat 
geval wordt het tekort aan de familie in 
rekening gebracht.   

Mocht de familie ondanks de 
beschikbaarheid van onze eigen predikant 
en/of van mw. Mieke de Vries, een 
voorkeur hebben voor een andere 
begeleider en voorganger, dan zullen ze 
deze zelf moeten aanzoeken. De kosten 
die hij/zij voor dit werk in rekening brengt, 
zal de familie in dat geval zelf moeten 
betalen. 
 
Deze gang van zaken zal ook worden 
weergegeven in ons Jaarboekje, zodat u 
die altijd terug kunt vinden. 

 
 

    Vergaderdata kerkenraad:  
            v.a. september 2025, iedere  2e donderdagavond in de maand 

 

Belangrijk

Bericht



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerk hoort een veilige plaats te 
zijn en gelukkig ervaren veel mensen die 
veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet 
altijd vanzelfsprekend.  

Ongewenste intimiteiten, 
grensoverschrijdend gedrag en andere 
vormen van machtsmisbruik komen ook in 
veel kerkelijke gemeenten helaas voor. 
Maar ook zaken als roddelen, pesten, 
kwetsende woorden… Als kerkelijke 
gemeente is het belangrijk ons dat te 
realiseren, daarover na te denken, er niet 
van weg te kijken.  

Het is belangrijk dat alle 
gemeenteleden goed met elkaar omgaan 
en elkaar met respect behandelen. Het 
gaat om de veiligheid van onze naaste en 
de naam van God. Iedereen, jong en oud, 
moet ongestoord en niet belaagd kunnen 
meedoen. 

Laten we daarom met elkaar letten 
op de veiligheid van elkaar en van onszelf. 
Heb je een ‘niet-pluis-gevoel’? Bespreek 
het met iemand die je vertrouwt. 
Je kunt contact opnemen met een diaken, 
ouderling of de predikant. 

Of als die juist het probleem 
vormen, of als je liever iemand met wat 
meer afstand in vertrouwen neemt, neem 
dan contact op met een van de 
vertrouwenspersonen die we delen met 
een aantal andere kerkelijke gemeenten in 
onze ring. U kunt hen bereiken via …. (nog 
niet bekend!) 
 

U kunt ook contact opnemen met het Meld- 
punt SEKSUEEL MISBRUIK IN DE KERK 
(SMPR) in Utrecht. Telefonisch via: 030 - 
303 85 90. Of per e-mail via: info@smpr.nl 
Of kijk op de website www.smpr.nl 
Je kunt bij situaties van geweld of seksueel 
misbruik ook altijd contact opnemen met de 
huisarts. 

Om grensoverschrijdend gedrag 
binnen de kerkelijke gemeenten zoveel 
mogelijk te voorkomen heeft de Generale 
Synode van de PKN besloten dat alle 
ambtsdragers en ook alle vrijwilligers die 
regelmatig omgang hebben met kwetsbare 
anderen (kinderen en volwassenen) een 
VOG (VERKLARING OMTRENT GEDRAG) 
moeten hebben. Een VOG is een verklaring 
van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
waaruit blijkt dat iemands gedrag geen 
bezwaar vormt bij het uitoefenen van een 
nieuwe taak of functie in de samenleving. 

Daarnaast heeft de kerkenraad een 
gedragscode met een aantal 
omgangsregels aangenomen die 
grensoverschrijdend gedrag willen 
tegengaan, zodat alle gemeenteleden zich 
binnen onze gemeente zoveel mogelijk 
veilig kunnen voelen. Deze gedragsregels 
staan vermeld in de beleidsnotitie 
‘Protestantse Gemeente Siddeburen een 
veilige gemeente’, web@pknsiddeburen.nl 

We zullen deze gedragscode 
bespreken met iedere ambtsdrager en 
vrijwilliger waarvoor een VOG wordt 
aangevraagd. 

 
 

 

Ook dit besluit zal worden weergegeven in ons Jaarboekje, zodat u dat eveneens altijd terug 
kunt vinden. 
 
 
 

Belangrijk

Bericht



 
 

 

VAN DE COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN 
 
We hebben niet heel veel nieuws te melden, maar …  
 
door Ria Buursema / lid 
__________________________________
 
… momenteel zijn we bezig met de 
voorbereidingen van de dienst op 12 
oktober. 
Dit zal een laagdrempelige zangdienst 
worden. 
In deze dienst zal het zangkoor DE 
PELIKAAN uit Appingedam haar 
medewerking verlenen. 
Het koor bestaat uit ca. tien leden en staat 
o.l.v. dirigent Hans Sebastian. 
Ook Inez Renkema zingt in dit koor. 
Het koor zal een aantal liederen voor ons 
zingen en samen zullen we ook mooie 
liederen zingen. 
Tevens sluit de groep van het Bijbelclubje 
van SIERTSHEERD bij ons aan. 
Deze groep komt regelmatig bij elkaar o.l.v. 
Alie Wiegman en Marian Bosman. 
Zo hopen we samen ook met hen een 
mooie dienst te hebben. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Het duurt nog even, maar leuk om naar uit 
te kijken: 

Zondag 15 februari 2026 is er een 
Ontmoetingsdienst en in deze dienst gaat 
mw. Greet Berends uit Kolham voor. 
Chr. Zanggroep CANTARE FIDES o.l.v. Jan 
Beukema uit Appingedam zal medewerking 
verlenen aan deze dienst. 
Na de dienst is er koffie/thee drinken en 
gezellig samen zijn. 
 
Op 17 mei 2026 hebben we weer een 
Ontmoetingsdienst. 
We hebben namelijk medewerking van het 
Gospelkoor ONZE OPDRACHT uit Dwingeloo 
o.l.v. Centinus Lubberts. 
In deze dienst hoopt mw. T. Liefting uit 
Groningen voor te gaan. 
 
Alle bijzonderheden over deze 
Ontmoetingsdiensten in 2026 leest u in de 
volgende uitgaven van RONDOMGELOVEN.  
 
In ieder geval hopen we veel mensen te 
begroeten in onze diensten. 

_________________________________________________________________________________ 

Heer, hier zijn wij. 
Met ons goed en ons kwaad. 

Met ons zoeken naar recht en ons verlangen 
naar onrecht. 

 

Hier zijn wij. 
Mensen die dromen van een goede wereld. 
Mensen die niet in staat zijn om die wereld 

dichterbij te brengen. 
We staan machteloos en lijken van elkaar vervreemd! 

 

Kom onze verscheurde wereld te hulp! 
Maak recht wat in onze wereld scheef gegaan is. 

Dat bidden we U, 
omdat we weten dat U troont op recht 

en gerechtigheid. 
Amen 



 
 

Hoop 
 
 
  ‘Niet als een storm, als een vloed, 
  niet als een bijl aan de wortel 
  komen de woorden van God, 
  niet als een schot in het hart. 
 
 

 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond 
zo is het koninkrijk Gods. 

 
 
   
  Niet in het graf van voorbij, 
  niet in de tempel van dromen, 
  hier in ons midden is Hij, 
  hier in de schaduw der hoop. 
 
 
 

Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood.’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied 321: 1,2, 6 en 7 

foto: Mieke        tekst: Huub Oosterhuis 
 



ACTIVITEITEN IN EN ROND ONZE KERK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze rubriek laat alle activiteiten zien die gedurende het seizoen in en om onze kerk 
plaatsvinden en plaatsgevonden hebben.  
We hopen dat het ons blijft inspireren om dergelijke activiteiten samen te blijven doen … 
 
door Mieke de Vries / redactie         
___________________________ 
 
AFTREDEN EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS      29 juni 
 
Op 29 juni j.l. heeft niet de gehoopte wisseling van de wacht in de kerkenraad plaats gevonden. 
Er blijven helaas vacatures. 
Twee ambtsdragers, Alie Wiegman en Anje Huijssoon, zijn beiden na verlenging, afgetreden 
en er zijn helaas in hun plaats geen ambtsdragers weer aan het ambt verbonden. 
Beiden waren bejaardenouderling, Alie gedurende vijf jaar en Anje gedurende vier jaar.  
            

                
 
 
 
 

Een korte foto-impressie  
van de afscheidsdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 foto’s : Mieke 

‘geneuzel oet gemainte’

GELOVENin Siddeburen

Nieuws uit de gemeente



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willemein en Herjan Naafs van de kindernevendienst hebben wat gemaakt voor Alie en Anje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijn dat Gerda aanwezig kon zijn bij het afscheid van haar zus Alie 
 
 

  Zouden ze  
  overleggen om toch weer  
  terug te komen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nee, toch niet … 



 
 

Alie en Anje, 
namens de gemeente willen we jullie ontzettend bedanken voor alles 
wat jullie voor onze gemeente hebben gedaan. Alle inzet, tijd en 
moeite, die jullie geïnvesteerd hebben in een niet gemakkelijke tijd. 
Soms tegen de stroom inroeien met de riemen die jullie af en toe niet 
hadden. 
We weten niet precies wat het jullie gekost heeft, maar we hopen dat 
jullie er toch ook met voldoening en plezier op terug kunnen en willen 
kijken.  
Geniet van de rust! 
Van harte dank jullie wel! 
__________________________________________________ 
 

 
OPROEP 
 
Activiteiten-commissie 
 
Een aantal jaren geleden hadden we een activiteitencommissie die een 
paar keer per jaar activiteiten bedacht om naast de zondagse 
kerkdiensten samen iets te gaan doen. 
Het was altijd gezellig en inspirerend om op een andere manier met 

elkaar om te kunnen gaan. 
 
Wat voor soort activiteiten deden we ook alweer?  
Even terug in onze herinnering: 
 

- fietstochten o.l.v. Jelto Fokkens 
- bijzondere film kijken 
- pelgrimswandelingen 
- museum bezoeken: o.a. de Synagoge in Groningen, Museum in Assen, Museum 

Helmantel  
- met een groepje samen koken en eten bij iemand thuis 
- eten bij Lambertus 
- spellen-middag 
- viertafels maken met Pasen 
- sacraal dansen in de kerk van Hellum en in Delfzijl 
- enz. 

 
We zijn, wat dat betreft, aardig ingedut mede door de periode van Corona, waarin weinig tot 
niets kon, maar ook daarna bleef het stil. 
Misschien wordt het tijd om wakker te worden en eens opnieuw te kijken of er nog 
belangstelling is om samen iets te ondernemen. 
 
Allereerst is natuurlijk de vraag: wie wil meehelpen om activiteiten te bedenken en te 
organiseren? 
Het hoeft niet op evenementen-niveau hoor, daar zijn er al genoeg van.  
 
opgeven kan bij mij: 
hildaveenstra05@gmail.com 
of telefonisch: 06 - 5702 5798    vriendelijke groet, Hilda Veenstra 
______________________________ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

OPROEP 
 
    Seniorenmiddag 
 
door Harmina Bosman / kerkenraadslid 
_______________________________________________ 
 

Zoals bekend wordt er een aantal 
keren per jaar een seniorenmiddag 
georganiseerd door onze gemeente en ook 
samen met de Hervormde Gemeente. Dit is 
een mooie middag waar de wat oudere 
groep mensen in onze gemeente en daar 
buiten veel plezier aan beleeft.  

De kerkenraad zoekt een aantal 
vrijwilligers, man of vrouw, die het fijn vindt 
om met eigen ideeën een leuk programma 
voor die middagen te bedenken.  

Misschien weet je iemand die het 
ook leuk vindt om dat samen of met z’n 
drieën of meer te doen. Je bedenkt dan ook 
wat je voor een programma nodig hebt en 
dat regel je. Hulp kun je daarbij altijd 
vinden! 

En andere vrijwilligers zijn er om het 
bedachte programma in de praktijk uit te 
voeren. Je hoeft dus niet alles te doen en 
zeker niet alleen.  
Leeftijd speelt hierbij geen enkele rol: of je 
wat ouder of jonger bent, je kunt met elkaar 
leuke dingen bedenken. 

De seniorenmiddag wordt in het 
voorjaar en in het najaar georganiseerd 
door onze gemeente en rond Kerst samen 
met de Hervormde Gemeente. 
Het zou erg jammer zijn als dit niet meer 
georganiseerd kan worden. Dus een 
dringende oproep aan ons allemaal!  

Samen zijn we immers sterk, we 
zoeken verbinding en we gunnen elkaar 
toch een fijne middag!

 
Opgave bij Harmina Bosman  
Ook voor vragen over bovenstaande bent u welkom. 
tel: 0598-432827 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
     Anne Drent schreef een lied bij het jaarthema 

 
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  
Met nieuwe ogen kijken: de Geest is ons omgeven, vindt steeds nieuwe 
wegen, in ons daaglijks leven: opmerkzaamheid.  
Spiritus sanctus, Spiritus sanctus. 
 
 
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  
De Geest is in beweging: een briesje kan ons wekken,  
de Geest kun je ontdekken, op onverwachte plekken: verwondering.  
Spiritus sanctus, Spiritus sanctus. 
 
 
 
Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.  
De vruchten om te dienen: genade om te geven,  
vuur en vlam beleven,  
inspiratie delen: veelkleurigheid.  
Spiritus sanctus, Spiritus sanctus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Een rubriek waarin we bekend maken welke vacatures er zijn in het kerkelijk werk binnen 
onze gemeente. Maar deze rubriek is ook bedoeld om vragen, oproepjes en mededelingen 
van gemeenteleden voor en aan gemeenteleden te doen. 
 __________________________________ 
 
VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPROEPJES 
__________________________________  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELOVENDoe je Samen



 
 

NIEUWS VAN DE BEGRAAFPLAATS  / door Bram de Boer 
 
Hierbij een paar foto’s van de begraafplaats. 
Het graf van het echtpaar Meijer hebben wij op verzoek van de familie. een ander uiterlijk 
gegeven, zoals je op de foto’s kunt zien. 
Dit hebben wij op eigen inzicht gedaan. De familie liet het helemaal aan ons over …. 
met dit resultaat. 
 
Op het graf van de echtpaar Dijkema hebben we de letters opnieuw geverfd.  
Deze waren bijna niet meer leesbaar. Dit waren de  ouders van de verzetsman Reint Dijkema, 
naar wie een straat bij het UFKENSHUIS is vernoemd. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto’s : Bram 
 



 
 

 
 
 
 
PROGRAMMA PASSAGE-SIDDEBUREN 2025-2026 
 
22-10 19.30 uur Adrie van Kooten uit Spijk  

onderwerp: film over vogels en natuur in Australië 
19-11 19.30 uur dhr. Pelgrim uit Oude Pekela 

onderwerp: humoristische verhalen 
17-12 14.00 uur Kerstviering. 
 
2026 
 
21-1 14.00 uur Marieke Poort uit Siddeburen 

onderwerp: o.a. erfrecht 
18-2 14.00 uur Jaarvergadering 
18-3 14.00 uur mw. A. van Dijken uit Bedum 

onderwerp: Paasverhalen en gedichten 
22-4 19.30 uur  dhr. J. Groenbroek uit Scheemda  

onderwerp: Groninger verhalen en liedjes 
 
Alle bijeenkomsten zijn in DE VISKENIJ.  
Gasten zijn van harte welkom.  
Contactpersoon: Riena Bosker, tel. 06 835 968 96 
 
__________________________________________ 
 
OPROEP  

Er zijn gemeenteleden, die zelf geen enkele mogelijkheid van vervoer 
hebben om een bezoek te brengen aan de huisarts of ziekenhuis.  
Daarom doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep: als je je 
in wilt zetten voor dergelijke chauffeursdiensten, meld je dan aan bij 
Joke Buikema. 

En als je geen enkel vervoer hebt en je wilt van deze chauffeursdienst gebruik maken, neem 
dan contact op met Joke Buikema, tel: 06-31054690 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

        Herfst ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



In dit rooster staan alle kerkdiensten van de komende maanden met de informatie die daarbij 
hoort. 
 

Zondag 5 oktober 11.00 uur ds. B.L. van der Woude / Winschoten 

 organist ? 

 collecte: 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Ko Huijssoon 

 kerkauto Tonnis Bosman, tel: 432827 

   
Zondag 12 oktober 
Ontmoetingsdienst 9.30 uur 

m.m.v. koor DE PELIKAAN uit 
Appingedam, o.l.v. H. Sebastian 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: Werelddiaconaat 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster  Henk van der Deen 

 kerkauto Aafje Mittendorp, tel: 432129 

   

Zondag 19 oktober 9.30 uur da. G. van den Berg / gez. gem Spijk  

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

 koster Bram de Boer 

  kerkauto Jan Poort, tel: 431582 

   

Zondag 26 oktober 9.30 uur ds. C.G. op ’t Hof / Siddeburen 

 organist ? 

 collecte 

1e collecte: fruitactie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Piet Renkema, tel: 431438 

GELOVENin vakjes en hokjes

Roosters



 
 

   

Zondag 2 november 11.00 uur da. C. Minnaard / gez. gem. Garrelsweer  

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: najaarszending 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

 koster Jan Buursema 

 kerkauto Jan Zandinga, tel: 06-57634388 

   
Woensdag 5 november 
dienst Dankdag voor 
Gewas en Arbeid 
Gez. dienst met HGS  19.00 uur ds. C.G. op ’t Hof / Siddeburen 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 1 collecte 

 koster Ko Huijssoon 

   
Zondag 9 november 
Kliederkerk 10.30 uur Ontmoetingsdienst  

 organist Martinus de Boer 

 collecte collecte: AKTIE SCHOENENDOOS 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Marinus van der West, tel: 432781 

   

Zondag 16 november 9.30 uur da. H. van der Zwaag / Veendam 

 organist Jan-Willem van der Steege 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Henk van der Deen 

 kerkauto Henk Walma, tel: 432283 

   
Zondag 23 november  
Eeuwigheidszondag 9.30 uur  ds. G.J. Weessies 

 organist ? 

 collecte 

1e collecte: pastoraat 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

 koster Klaas Albert Buikema 

 kerkauto Jan Buursema, tel: 06-13010266 



 
 

 

   
Zondag 30 november 
1e zondag van Advent 9.30 uur ds. S.W. Bijl / Groningen 

 organist Menno Fokkens 

 collecte  

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

 koster Jan Buursema 

 kerkauto Bram de Boer, tel: 431950 

   
Zondag 7 december 
2e zondag van Advent 
Viering H. Avondmaal 9.30 uur ds. G.J. Weessies 

 organist Martinus de Boer 

 collecte 

1e collecte: PIT / PRO REGE 
2e collecte: jeugd 
3e collecte: kerk 

 koster Henk van der Deen 

 kerkauto Harold van der Ploeg, tel: 06-27991749 

   
Zondag 14 december 
3e Zondag van Advent 9.30 uur mw. R. Warner-Zigterman / Nijmegen 

 organist ? 

 collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemen 

 koster Ko Huijssoon 

 kerkauto Henk van der Deen, tel: 421188 

   
Zondag 21 december 
4e Zondag van Advent 9.30 uur  da. M. Euwema / Groningen 

 organist Menno Fokkens 

 collecte 

1e collecte: pastoraat 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

 koster Bram de Boer 

 kerkauto Tonnis Bosman, tel: 432827 

   
 
Contactpersoon kerkauto:     Joke Buikema    
Contactpersoon oppas:           koster van dienst 
 
  
foto achterkant: Mieke 



 
 

 

 

De redactie van RondomGeloven 
 
 

  

 
wenst ons allemaal  

 
 

een goed 
 
 
 

en gezegend  nieuw seizoen 
 
 
 

met elkaar ! 
 
 
 




