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door Rita Bouman 

___________________ 
 
Een nieuwe RONDOMGELOVEN voor de 
zomerperiode. 
Als ik het schrijf is de langste dag in aantocht, 
maar u leest dit als het de langste dag alweer 
is geweest. 
Wat komt er veel op ons af. 
Oorlogen ver weg maar ook steeds dichterbij. 
We horen het op tv en lezen het in de krant. 
Het brengt ons onrust. 
Jan-Willem wijst ons op de hectiek in de 
wereld, maar ook binnen onze gemeente. 
Laten we met elkaar proberen samen te 
werken, samen te vieren en er voor elkaar te 
zijn. 
Dan komt geluk dichterbij en kunnen we 
proberen stil te zijn en even niets te horen. 
We lezen over de zorgen binnen onze 
gemeente. 
De kerkenraad is onderbezet, de 
bejaardenouderlingen namen afscheid. 
Met elkaar moeten we zoeken naar 
oplossingen. 
Zodat we elkaar niet loslaten maar gemeente 
mogen blijven zijn. 
 
Toch wensen we een ieder veel leesplezier 
en een prachtige zomerperiode, waar we 
elkaar ook mogen ontmoeten in de kerk of in 
de clustervieringen in de regio. 
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              VAN HECTIEK NAAR THERMIEK 
 

 

 

 

Thermiek is opstijgende warme lucht. Als de zon de aarde met haar stralen verwarmt 
en de aarde geeft deze warmte weer af aan de luchtlaag boven de aarde dan is er 
sprake van thermiek. 
 
door Jan-Willem van der Steege 

__________________________________ 
 

Het geeft vogels (en ook het 
vliegverkeer) de kans om met minder 
energie toch op grote hoogte te blijven 
cirkelen … 
Warmte is dus essentieel om in beweging 
te blijven, waarbij je natuurlijk altijd moet 
oppassen voor oververhitting. Ook wij als 
mensen hebben warmte nodig om niet 
onderkoeld te raken. Dit geldt allereerst 
voor onze lichaamsdelen in winterse, 
koude omstandigheden. Maar ook voor 
onze binnenkant, ons innerlijk, hebben we 
warmte nodig. 

Hoe anders is het met het huidige 
‘klimaat’ in deze tijd gesteld! Terwijl we ons 
aan de ene kant zorgen maken over een 
werkelijk gemeten klimaatopwarming met 
mogelijk verstrekkende gevolgen voor al 
het leven op aarde, lijkt het op een ander 
vlak met nog grotere sprongen juist kouder 
en killer te worden op onze planeet! 

Wat leven we in een verwarrende 
tijd. Het lijkt wel of chaos en dreiging de 
overhand krijgen en we steeds angstiger 
worden voor ‘de dingen die gebeuren’. Dit  

alles wordt nogal versterkt door de kilheid 
in woorden en daden van autoritaire 
machthebbers die juist lijken te profiteren 
van alle hectiek. 

En tóch zullen we door moeten met 
ons eigen leven, met gezin, familie- en 
vriendenkring en ja, ook als mensen samen 
in een kerkgemeenschap. Kilheid helpt 
daar niet bij, want juist in een ‘warm klimaat’ 
lukt het om iets voor elkaar te betekenen, 
afspraken te maken en je geliefd te voelen.  

Mogelijk ligt daar dus in deze 
hectische tijden wel een extra opdracht 
voor de kerken om ‘het vuurtje’ nog maar 
eens extra op te stoken!  

Het vuur van Pinksteren te 
verspreiden over alles en iedereen op deze 
aarde, waardoor uiteindelijk iedereen 
aangeraakt mag worden door Gods Liefde 
en Zijn Plan met ons en met de hele 
schepping.  

Voor ons als gemeente en 
kerkenraad is er dus echt werk aan de 
winkel om er alles aan te doen om elkaar 
‘aan te vuren’ om het goede te doen!  

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

       VOOR MIJ IS GELUK …  
       
           

Voor mij is geluk de wind om mijn oren, …  
voor mij is geluk de stilte te horen …  
         uit: Lied 783, Liedboek 2013,  

tekst: Gerard van Midden 

door ds. Geert Jan Weessies 

_______________________________________________ 

 
 Gerard van Midden schreef dit lied 
bij de zaligsprekingen in de Bergrede, 
Mattheüs 5: 1-12. De bedoeling van het lied 
is om voor de kinderen in beeldende taal uit 
te leggen wat geluk is. Geluk wordt heel 
concreet in gewone alledaagse dingen. 
Geluk is: de wind in je oren, de zon in de 
lucht, languit in het gras, maar ook: de stilte 
kunnen horen. Geluk is: het contact met de 
ander – een hand in mijn hand – , maar ook: 
het strelen van je huisdier. Geluk vinden we 
als er vrede is (!) en geen strijd, als we 
ruzies kunnen beslechten, als we liefde 
kunnen geven.       
 Laat ik even stilstaan bij dat ene 
zinnetje: Voor mij is geluk de stilte te horen. 
Veel mensen weten niet goed meer wie ze 
zijn. Mensen zijn voortdurend op zoek naar 

zichzelf. Daarvoor 
kijken we naar 
anderen: Wat 
vinden zij van mij? 
Wat willen zij van 
mij? Je wilt graag 
voldoen aan de 

verwachtingen 
van je ouders, of van het bedrijf waar je 
werkt. Je wilt graag een goede vader of 
moeder zijn. Je wilt meedoen op school en 
met je vrienden, en daarom pas je je aan. 
Maar wie ben je zelf nog?  
Ja, daar kun je druk mee zijn. In je hoofd, 
bewust en onbewust, maar ook in je 
dagelijkse agenda, de dingen die je doet en  
 
 
 
 

vooral ook: moet doen. En zo, in alle drukte,  
in alle dingen die moeten gebeuren en waar  
je om moet denken, in al je gedachten en  
gevoelens van hoe en wat, je zorgen en 
verlangens, kun je vergeten wie je bent. 
Druk op je werk, druk in je privéleven, druk 
in je hoofd; je verstaat jezelf niet meer. 
Chaos! Onbestemd gevoel, vermoeidheid.  
 Stel je eens voor dat je de wereld 
dan even kunt stilzetten. Dat je alles uit 
handen laat vallen, ook al die gedachten, 
en voor een moment in de stilte blijft 
hangen. In die stilte hoor je jezelf. In die 
stilte hervind je jezelf. De stilte is simpel, 
eenvoudig. De stilte laat je horen naar je 
adem. De stilte doet je verwonderen, geeft 
je aandacht voor datgene waar je anders 
misschien aan voorbij loopt, of misschien 
heel druk mee bezig bent zonder echt te 
zien of te horen. De dingen om je heen, het 
leven: een ballon aan de horizon, kinderen 
die spelen, het ruisen van de bladeren in de 
bomen, een korenbloem of een klaproos 
tussen het koren, de buurvrouw die 
voorbijkomt op haar fiets, een groet voor 
onderweg, een oude man met een 
wandelstok die naar je lacht.  
 In al hun eenvoud brengen ze 
geluk, omdat je weer weet wie je bent: een 
mens van God, geschapen naar zijn beeld, 
kwetsbaar, bijzonder.  
Ja, soms moet je stil zijn om het geluk te 
vinden. Om jezelf toe te staan er zo maar te 
mogen zijn.                   
 
 

 



 
 

 

IN HERINNERING … 
 
Wij gedenken de gemeenteleden, die de afgelopen periode zijn overleden 
 

door ds. Geert Jan Weessies en ds. C.G. op ‘t Hof 

 __________________________________________ 
 

Wij gedenken: WUPKE HUITING  
geboren 23 augustus 1945, overleden 23 maart 2025   
 
Wupke Huiting is geboren in Sellingen. Zij 
was de jongste in een groot gezin met 
vader en moeder en 10 kinderen. Wupke 
had een verstandelijke beperking doordat 
ze als kind van 7 à 8 jaar van de hooizolder 
is gevallen. Nadat de zorg voor haar voor 
haar moeder te veel werd, is ze op 16-jarige 
leeftijd naar een pleeggezin gegaan in 
Bellingwolde. Na vier jaar is ze naar GROOT 

BRONSWIJK in Wagenborgen gegaan, de 
instelling voor zorg aan gehandicapten en 
psychiatrische patiënten. Na de sluiting van 
GROOT BRONSWIJK verhuisde Wupke naar 
NOVO in Appingedam, waar ze lange tijd op  
 

 
diverse locaties heeft gewoond. Voor haar 
werk ging ze 40 jaar lang naar de sociale 
werkplaats FIVELINGO. 
Begin 2024 werd ze ernstig ziek. In juli van 
dat jaar is ze daarom verhuisd naar 
Siddeburen, naar COSIS in SIERTSHEERD.  
Haar christelijk geloof is voor Wupke steeds 
een grote kracht geweest. Ze mocht altijd 
graag zingen.  
Wupke is begraven op de begraafplaats 
van Sellingen na een dienst in de kerk van 
Sellingen. In de dienst hebben we 
stilgestaan bij de woorden van Psalm 23: 
‘De Heer is mijn herder’.  
Ons meeleven gaat uit naar haar familie.

__________________________________ 
 
 
 
Wij gedenken: PIETER HESSEL MEIJER  
geboren 16 oktober 1945, overleden 24 april 2025  

 
Na een actief en intens leven is op 24 april 
toch nog onverwacht overleden dhr. Pieter 
Hessel Meijer. 
Pieter werd geboren op 16 oktober 1945 in 
Siddeburen als kind van Pieter en Harmina 
Meijer. Hij werd gedoopt en groeide als 9e 
kind op in een gezin dat later 10 kinderen 
zou tellen. Het gezin woonde op de 
boerderij aan de Hoofdweg waar nu nog 
steeds het grondverzet- en overslagbedrijf 
Meijer gevestigd is.  
In 1968 trouwde hij met Annie Niehof en zij 
betrokken samen een aantal jaren een 
woning aan de Poststraat. Peter en Gea 
werden geboren. Later verhuisden ze naar 
zijn ouderlijk huis aan de Hoofdweg. 
Vervolgens werden Herma en Henk 
geboren. 
Pieter zette zich als brandweervrijwilliger 
actief in voor het dorp. Maar in 1978 werd 
zijn eigen boerderij getroffen door een grote 
brand. Dat had natuurlijk enorme impact. 
Met vereende krachten werd de boerderij 

weer opgebouwd. Rond 2008 hebben ze 
een nieuw huis laten bouwen aan Oudeweg 
136 waar ze nog jaren gewoond hebben. 
Pieter kende veel mensen en veel mensen 
kenden Pieter. Door het bedrijf, maar ook 
door vele andere contacten in het dorp en 
de omgeving. Hij was graag de hort op of 
nodigde mensen uit om bij hem te komen. 
Hij werkte veel, hield ervan om anderen 
een poets te bakken en was bijna altijd wel 
in voor gezelligheid. 
Pieters gezondheid kreeg een aantal keren 
een flinke slag. Aanvankelijk kwam hij er 
nog wel redelijk overheen en wilde hij 
overal weer aan mee doen. Maar het 
laatste jaar werd dat al minder. Een paar 
weken terug volgde op de buikpijn een 
slecht bericht uit het ziekenhuis: niet lang 
meer te leven. Er moest afscheid genomen 
worden en op 24 april 2025 kwam hij uit de 
tijd.  
In de uitvaartdienst op 1 mei deelden de 
kleinkinderen herinneringen aan opa en 



 
 

 

voerde Herma als dochter het woord. We 
zongen als gebed Opwekkingslied 334  
‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.’ 
Ds. Weessies had vakantie en daarom 
heeft de familie bovengenoemde gevraagd 
de dienst te leiden in de Hervormde Kerk. 
We werden gewezen op Pasen, nog maar 
een aantal dagen geleden gevierd. Het 
teken dat Jezus de Heer sterker is dan de 
dood. Juist in de confrontatie met onze 
vergankelijkheid   en  sterfelijkheid  we   bij   
 
__________________________________ 

Hem terecht. 
Het is niet aan ons om te bepalen wie er wel 
en niet naar de hemel gaat, dat is aan God. 
Jezus is gekomen om de weg naar God 
weer te openen. En dat mag ons ondanks 
de narigheid en tegenslag in dit leven hoop 
geven voor de toekomst voor wie Hem 
willen volgen. We zongen Psalm 23 ‘De 
Heer is mijn herder’.  
Bij het graf namen we afscheid en baden 
we samen het ‘Onze Vader’. 
Laten we in onze gebeden denken aan 
familie Meijer die hun man, vader en opa 
moeten missen.  
 

 

Afscheid nemen 

is met dankbare handen 

weemoedig meedragen 

al wat waard is  

niet te vergeten …. 

Is moeizaam 

de draden losmaken 

en uit het spinrag 

der belevenissen loskomen 

en achterlaten 

en niet kunnen vergeten …. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Dietrich Bonhoeffer 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERHUISD  
 
* dhr. G.H. Greven en mw. A. Greven - de Graaf, van Oosterweg 2 naar Hoofdweg 166S 
* mw. M.H.M. Poort, van Wendakker 31 naar Damsterweg 55 
* mw. K.H. Kalkman-Brakema, van Oudeweg 53 naar Verpleeghuis VLIETHOVEN, Zwet 9 
  Delfzijl 
 
OVERLEDEN 
* op 24 april 2025: dhr. P. H. Meijer, geb. 16 oktober 1946, Oudeweg 136 
* op 11 juni 2025: mw. E. Braaksma-Spijker, BETINGESTAETE, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ 
  Delfzijl 
 
GEMEENTELEDEN DIE PERMANENT VERBLIJVEN IN EEN ZORGINSTELLING BUITEN SIDDEBUREN  
* Inez Renkema, Gockingastraat 1-101, 9901 BJ Appingedam 
* mw. H.W. van Tholen-Reitzema, Woonhaven OPWIERDE, kmr. 1.5, B.H. van  
  Iddekingesingel 1, 9902 NA Appingedam 
* mw. M. Bosma-Bult, Wooncentrum VOOR ANKER, kmr. 1B.13, Slochterdiep 3, 9621 BA 
  Slochteren 
* mw. K.H. Kalkman-Brakema, Verpleeghuis VLIETHOVEN, afd. DE WIERDE, kmr 1.4, Zwet 9  
  9932 AA Delfzijl 
* dhr. J. Fokkens en mw. C.W. Fokkens-Smit, DAMSTERHEERD, Heerdlaan 2, kmr. 012,  
  9901 CC Appingedam 
* mw. G. Moesker-Geertsema, Verpleeghuis OLD WOLDE,  afd. APPELHOF 6, Blijhamsterweg 
  45, 9673 XB Winschoten 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
         

Zomer! 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deze keer heeft de Diaconie verder geen bijzonderheden te melden 

 

door Aafje Mittendorp / diaconie  

__________________________________________ 

 

Overzicht van de collecten van 13 oktober 2024 tot en met 5 juni 2025. 

Kerk    € 1.909,30 

Jeugd    €    105,00 

Koffiegeld   €    177,80 

Bloemen   €    521,57 

Orgelfonds   €    336,75 

Onkosten kerkdiensten €    535,86 

UFKENSHUIS   €      46,10 

Ouderenmiddag  €    146,50 

Diaconie   € 1.132,40 

Werelddiaconaat 2x  €    148,55 

Fruitactie   €      66,05 

Jonge Generaties  €      85,80 

Pastoraat   €      78,30 

Kinderen in de Knel  €    111,50 

Zending 5x   €    310,45 

Artsen z. Grenzen  €      81,00 

Platform Kerk & Aardbeving €      57,05 

Missionair werk  €      50,30 

Noodhulp M. Oosten  €      71,70 

Noodhulp Myanmar  €    133,00 

Noodhulp Oekraïne  €    159,40  

 

De collecten voor de kerk en diaconie brachten gemiddeld € 49,00 op.  
 

De deurcollecten een paar euro minder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

     
 
 
 

 
 

VAN DE JEUGD 
 
DE KINDERNEVENDIENST  
 
door Marieke Gelling-van der Wolde, namens de leiding kindernevendienst  
_______________________________________________ 
 
We kijken met de kindernevendienst terug 
op een jaar met wisselende opkomst in 
aantal kinderen. Wel hebben we de 
afgelopen periode leuke zondagen gehad, 
waaronder Palmpasen met de paastakken 
maken, maar helaas ook een aantal 
zondagen zonder kinderen. Hieronder 
staan een aantal foto´s van Palmzondag.  
 
We kijken ook alvast vooruit naar volgend 
jaar en weten nog niet goed hoe we daar  
een invulling aan geven.  

Dit zal dan ook op een later moment 
gedeeld worden.  
Wel is duidelijk dat ik zal stoppen, 
aangezien ik met mijn gezin naar Ten Boer 
zal verhuizen.  
 
Contactpersoon vanuit de 
kindernevendienst vanaf volgend seizoen: 
Tessa Bloem 
 
Leiding van de kindernevendienst 
Tessa, Nelleke, Angela en Marieke 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dit artikel is een samenvatting van de moderamen- en kerkenraadsbijeenkomsten in 
de afgelopen maanden.  
De samenvatting geeft een overzicht van de zaken waar het moderamen en de 
kerkenraad zich mee bezig (moeten) houden. 
 

door Jan-Willem van der Steege / voorzitter  
__________________________________________ 

 

HET VERSLAG VAN DE KERKENRAAD  
_______________________________________________ 

 
Op de 

gemeentevergadering 
van 23 april jl. hebben 
we als kerkenraad en 

gemeenteleden 
elkaar weer kunnen 
bijpraten over de 
huidige stand van 

zaken m.b.t. diverse ontwikkelingen.  
In de periode daarna heeft de 

kerkenraad zich vooral beziggehouden met 
de stappen die we moeten nemen om  de 
structuur van de kerkenraad te verkleinen 
en hoe we de gevolgen daarvan zo goed 
mogelijk proberen op te vangen.  

Concreet zal er al vanaf 1 juli sprake 
zijn van de nieuwe structuur in de 
kerkenraad door  het aftreden van onze 
twee bejaardenouderlingen Alie Wiegman 
en Anje Huijssoon. In de dienst van zondag 
29 juni zullen zij hun kerkenraadswerk 
neerleggen. De opzet van de nieuwe 
kerkenraad is bekend bij de gemeente door 
het rondsturen van de samenvattingen van 
de gemeentevergadering naar alle 
gemeenteleden op 17 mei j.l. Daarin wordt 
ook aangegeven dat de (bejaarden-) wijken 
zullen vervallen.  

De kerkenraad heeft nagedacht 
over de taken tijdens de zondagsdiensten. 
Gedacht wordt om diakenen te vragen mee 
te draaien in de zondagsdiensten, niet als 
ouderling van dienst, maar als 
‘ambtsdrager van dienst’. De taken, die bij  

de ouderling- en ambtsdrager van dienst 
horen, zullen nader worden bekeken. 
Voorlopig zal de gemeente nog vrij weinig 
merken van deze nieuwe structuur door het 
feit dat we de zomermaanden weer in de 
regio de diensten bundelen.  
Medio juni is er nog geen kandidaat 
gevonden om de nieuwe taak van 
ouderling-pastoraat te gaan vervullen. De 
kerkenraad heeft geprobeerd om met een 
‘brief werving voor taakgroep pastoraat’ in 
deze vacature te voorzien, maar dat is tot 
nu toe nog niet gelukt. De kerkenraad wil 
nu met de huidige wijkwerkers bespreken 
wie we actief gaan benaderen voor deze 
essentiële functie om het pastoraat blijvend 
op orde te houden.  
Daarnaast is de kerkenraad al verkennend 
bezig met het zoeken naar een predikant 
en/of kerkelijk werker om in geval van 
crisispastoraat bij te springen, maar ook om 
ons pastoraal team met raad en daad bij te 
staan. Bovendien staat voor donderdag 26 
juni een verkennend overleg gepland met 
de kerkenraad van Harkstede. We leggen 
beide profielschetsen van een nieuw te 
benoemen predikant naast elkaar en 
onderzoeken of we misschien gezamenlijk 
een beroepingscommissie kunnen 
instellen.  
Natuurlijk zijn er nog veel meer ‘lopende 
zaken’ behandeld, maar voor dit moment is 
deze informatie en materie het meest 
urgent.  



 
 

 

We hopen van harte dat we de komende 
tijd als kerkenraad alle taken kunnen blijven 
oppakken en op een goede manier kunnen  
behandelen.  
 

We hopen en bidden voor iedereen dat het  
een fijne, ontspannen zomerperiode mag  
zijn en dat we vanaf september weer vol 
goede moed aan de slag mogen met al het 
(kerken-) werk.  

___________________________________ 
 
Verandering in de erediensten 
 
 
door Mieke de Vries / scriba 
______________________ 
 

In aansluiting op het voorgaande ‘Verslag 
van de kerkenraad’ van Jan-Willem kan ik 
u vertellen op welke manier we één van de 
gevolgen van het aanstaande tekort aan 
ouderlingen gaan opvangen.  
Een belangrijke taak, die onder druk kwam 
te staan, is die van de ‘ouderling van dienst’ 
tijdens de erediensten.   
We hebben daarom de invulling van deze 
taak nader bekeken. 
Er zijn nog maar twee van de drie 
ouderlingen, die een dubbelfunctie hebben, 
de voorzitter, scriba (2 x 50%) en een 
kerkrentmeester, die beschikbaar zijn voor 
de zondagsdiensten. 
Voor deze twee overblijvende ouderlingen 
is de frequentie om dienst te doen op de 
zondagmorgen veel te hoog.   
Om dat op te vangen zijn drie diakenen 
bereid gevonden deze zondagsdiensten 
mee in te vullen. Niet als ouderling van 
dienst, maar als ‘ambtsdrager van dienst’, 
zoals deze ambtsdragers, ouderlingen én 
diakenen, nu genoemd worden.  
Dit heeft wel  gevolgen  voor  de taken,  die   

deze ambtsdragers van dienst op de 
zondag doen. 
Voor u gaan deze veranderingen als volgt 
merkbaar worden: 
 
- De bijzonderheden, zoals de naam 
van de predikant, de naam van de organist 
en de doelen voor de collectes ziet u bij 
binnenkomst op het scherm. Dat betekent 
dus dat er geen ‘afkondigingen’ meer 
voorgelezen worden, tenzij er iets 
bijzonders afgekondigd moet worden. 
- De predikant krijgt na binnenkomst 
een hand van de ambtsdrager van dienst 
en de predikant begint de dienst zelf. 
- Ook na de dienst krijgt de predikant 
een hand en zal, indien mogelijk, samen 
met de ambtsdrager van dienst bij de 
buitendeur de gemeenteleden de hand 
schudden. 
 
De verandering gaat in, zodra de 
vertrekkende ambtsdragers afscheid 
hebben genomen en dat zal rond 1 juli a.s. 
zijn. 

 
 
U ziet, alles valt en staat met (beschikbare) mensen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

       
 

      
            ‘geneuzel oet gemainte’ 

 
 
ACTIVITEITEN IN EN ROND ONZE KERK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze rubriek laat alle activiteiten zien die gedurende het seizoen in en om onze kerk 
plaatsvinden en plaatsgevonden hebben.  
We hopen dat het ons blijft inspireren om dergelijke activiteiten samen te blijven doen … 
 

door Mieke de Vries / redactie        foto’s: Mieke 

___________________________ 

 

DE PAASCYCLUS    
WITTE DONDERDAG    17 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOEDE VRIJDAG    18 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijdensevangelie gelezen         het beklag Gods 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    STILLE ZATERDAG    19 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Het nieuwe Licht wordt binnen gebracht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     het doopvond opnieuw gevuld … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

We mogen een toast uitbrengen op het leven … 

 



 
 

 

 

PASEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ZONDAG VAN DODENHERDENKING       4 mei   
 

geen dominee beschikbaar, dus …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINKSTEREN GEZAMENLIJKE CLUSTERDIENST IN SLOCHTEREN    8 juni 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

     

 in de schuur …  

 



 
 

 

 
       met muzikale  

medewerking van  

    leden van IN CORPORE  

uit Wagenborgen 
 
 
 

         

  

 
 
 
    Voorgangers ds. Harry Eringa en ds. Geert Jan Weessies 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

         

 

 

Een blijk van waardering was op z’n plaats! 
 
DE KLIERDERKERK        15 juni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
door de Kliederkerkcommissie, met de medewerking van Laurens Gelling en zijn muzikale begeleidingsband … 



 
 

 

 
 
 

       samen vieren, samen ontdekken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de resultaten … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurens, Marieke en hun kinderen Thomas en Ruben gaan ons verlaten .. ze verhuizen deze zomer 

naar Ten Boer. 

Dit was hun laatste Kliederkerkdienst … 

Ze hebben aan veel diensten meegewerkt, naast nog meer activiteiten, die ze voor onze 

gemeente hebben gedaan. 

We wensen hen een prachtige toekomst in Ten Boer, ook in en met de kerkelijke gemeente daar!! 

 

En dank jullie wel voor alles!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

VAN DE COMMISSIE BIJZONDERE DIENSTEN 
 

door Vivian van der Deen / lid 

__________________________________
 
Zondag 18 mei was onze tweede 
ontmoetingsdienst van dit jaar. Mw. Greet 
Berends uit Kolham ging hierin voor en 
samen met het CHRISTELIJK MANNENKOOR 
uit Appingedam hebben we een mooie 
viering gehad. We hebben genoten van de 
orgelmuziek van onze gastorganist Jan 
Beukema en de zang van het mannenkoor.  
De volgende ontmoetingsdienst zijn we aan 
het voorbereiden. 12 oktober zal in deze 
zangdienst het zangkoor DE PELIKAAN uit 
Appingedam haar medewerking verlenen. 
Dit koor bestaat uit ca. tien leden met allen 
een verstandelijke beperking. Zij zullen 
o.l.v. dirigent Hans Sebastian enkele liede- 

ren laten horen en samen met ons mooie 
liederen zingen. In dit koor zingt Inez 
Renkema mee, de jongste dochter van Piet 
en Greetje Renkema. 
Voor twee ontmoetingsdiensten van 
volgend jaar hebben we gospelkoor ONZE 

OPDRACHT uit Dwingeloo bereid gevonden 
om deze in te vullen. In één van de 
ontmoetingsdiensten zullen ze hun nieuwe 
musical opvoeren en in de andere dienst 
zullen zij als gospelkoor enkele liederen 
zingen. 
We hopen jullie weer te mogen ontmoeten 
tijdens deze diensten. 
We wensen jullie een fijne zomervakantie 
toe!

_____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Geniet ervan !!! 



Gebed tussen de scherven 

In momenten van pijn en twijfel,  

zoekt dit gebed naar hoop, 

heling en een nieuw begin bij een God van liefde. 

God van liefde en trouw, die vrede bent. 

Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U. 

Met woorden die pijn deden, 

met stilte die oorverdovend is, 

met de scherven van wat mooi en goed was. 

Dat het ooit weer anders zal worden 

ik kan het niet geloven.  

En toch, toch bid ik om Uw aanwezigheid, 

om draagkracht, om uitzicht. 

En toch, toch bid ik om herstel, 

om heling, om een nieuw begin. 

Amen



Een rubriek waarin we bekend maken welke vacatures er zijn in het kerkelijk werk binnen 
onze gemeente. Maar deze rubriek is ook bedoeld om vragen, oproepjes en mededelingen 
van gemeenteleden voor en aan gemeenteleden te doen. 
 __________________________________

VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPROEPJES 
__________________________________ 

Ben je geslaagd … 

Van harte gefeliciteerd!! 
Geniet van dit succes, van het feesten, de zomer, van de 
vrijheid, die je hopelijk steeds meer krijgt… 

… en we wensen je veel plezier en succes met 
de vervolgstappen, die je wilt gaan zetten! 

…  of ben je gezakt? 

Shit! dat is inderdaad hartstikke zuur 
en flink balen!  

Heel veel sterkte met deze tegenvaller!  
Maar gebruik de komende vrije tijd om de  
de moed te vinden om weer verder te gaan! 
En probeer toch te genieten van je vrije tijd 
deze zomer! 
En wat je ook gaat doen:  
we wensen jou ook heel veel succes!! 



NIEUWS VAN DE STRUUNDERS – JUNI 2025 

De zomer staat voor de deur. Als 
Struunders nemen we deze periode bewust 
rust, maar we blijven elkaar graag 
ontmoeten. Voor het kernteam plannen we 
een bezinnende teamtijd en op 25 augustus 
is er weer een gezellige Picknick & Meer, 
voor alle mede-struunders.  

De volgende activiteiten brengen 
we graag nog even bij je onder de 
aandacht: 
Struuntoavel: een vast moment voor 
ontmoeting. Iedere maandagochtend zitten 
we van 10.00 tot 12.00 uur in het MFC. 
Iedereen is welkom voor koffie, een praatje 
en een luisterend oor. Een waardevolle 
plek van ontmoeting in het hart van het 
dorp. 

VakantieBijbelFeest: jij bent goud! 
Na het succes van vorig jaar organiseren 
we dit jaar opnieuw een 
VakantieBijbelFeest, op 15 en 16 juli.  
Dit jaar zelfs met een extra avond voor 
tieners! Achter de schermen werkt een 
enthousiast team van acht mensen al 
maanden aan de voorbereidingen. Het 
thema is: JIJ BENT GOUD! We mogen leren 
dat God ons allemaal even waardevol vindt 
en opnieuw horen dat God van ons houdt 

Wil jij helpen deze boodschap over 
te brengen? We zoeken nog mensen voor 
de kinderbegeleiding, oppas, catering of 
om voor het team te bidden. Mail dan even 
naar info@struunders-siddeburen.nl 

Even voorstellen. 

Toen Laurens en ik (Marieke) ons in januari 
2025 aansloten bij de Struunders hadden 
we niet verwacht in september 2025 
Siddeburen te verlaten en in plaats van ons 
voor te stellen, nemen we dus afscheid. 
Een afscheid dat dubbel voelt, omdat we 
ons in Siddeburen bij de kerk en zeker ook 
bij de Struunders erg thuis hebben gevoeld. 
We hopen en blijven bidden voor 
Siddeburen, voor beide gemeentes en voor 
de Struunders, dat er wegen gevonden 
mogen worden om samen op te gaan en 
bruggen worden gebouwd bij verschillen. 

En ten slotte wensen we jullie toe, 
dat jullie je altijd gedragen mogen voelen 
door onze God.  

Planning derde kwartaal 
Wees welkom en zegt het voort! 

15 en 16 juli Vakantiebijbelfeest 
25 augustus: Picknick en Meer 
19 september: Filmavond 
29 september: Maaltijd en Meer 

Houd voor de overige data de website en 
facebook in de gaten! 
Onze nieuwsbrief ontvangen?  
Meld je dan aan via een mailtje naar  
info@struunders-siddeburen.nl 

______________________________________ 

OPROEP

Er zijn gemeenteleden, die zelf geen enkele mogelijkheid van vervoer 
hebben om een bezoek te brengen aan de huisarts of ziekenhuis.  
Daarom doen wij als diaconie hier nog een keer een oproep: als je je 
in wilt zetten voor dergelijke chauffeursdiensten, meld je dan aan bij 
Joke Buikema. 

En als je geen enkel vervoer hebt en je wilt van deze chauffeursdienst gebruik maken, neem 
dan contact op met Joke Buikema, tel: 06-31054690 



Na ruim 27 jaar ….. 

Heeft Marleen afscheid genomen van de redactie van 
ons kerkblad RondomGeloven. 

Haar rol in het geheel kenmerkte zich door perfectie, 
zorgvuldigheid, overzicht en structuur. 

Gaande en komende redactieleden heeft Marleen 
daarin meegenomen en daarmee vormden die 
eigenschappen vaak een belangrijk deel van het 
fundament van de totstandkoming van het blad. 

Als redactie moeten we nu zelf proberen dit over te pakken, wat niet mee zal 
vallen. 

Marleen, na 27 jaar en zeker 112 edities van RondomGeloven is het klaar voor 
jou. 
En zoals An het op haar kaartje verwoordde, betekent dat voor ons, als 
redactie … Au!! 

We zullen je missen om je bijdrage om maar zeker ook om je gezelligheid! 



In dit rooster staan alle kerkdiensten van de komende maanden met de informatie die daarbij 
hoort. 

Zondag 6 juli 
1e Clusterdienst / Hellum

10.00 uur ds. W.H. Eringa / Leek 

Zondag 13 juli 
2e Clusterdienst / 

Siddeburen 10.00u dhr. A. Liefting / Groningen 

organist Menno Fokkens 

collecte 

1e collecte: Voedselbank 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

koster Jan Buursema 

Zondag 20 juli 
3e Clusterdienst / 

Harkstede 10.00 uur pastor T. Huizing- Piersma / Veendam 

Zondag 27 juli 
4e Clusterdienst  / 

Slochteren 10.00 uur ds. W. Spoelstra-Postmus / Spijk 

Zondag 3 augustus 
5e Clusterdienst / 

Schildwolde 10.00 uur ds. S.W. Bijl / Groningen 

Zondag 10 augustus 
6e Clusterdienst / 

Siddeburen 10.00 uur ds. S.W. Bijl / Groningen 

organist Martinus de Boer 

collecte 

1e collecte: ziekenpastoraat 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

koster Ko Huijssoon 



Zondag 17 augustus 
7e Clusterdienst/ 

Harkstede  10.00 uur mw. dr. A. Mooi / Hoogmade 

Zondag 24 augustus 
8e Clusterdienst / Kolham 

Groninger dienst  10.00 uur ds. K. Pieterman / Niekerk 

Zondag 31 augustus 
9e Clusterdienst Kolham

10.00 uur ds. W.H. Eringa / Leek 

Zondag 7 september 
Heilig Avondmaal 09.30 uur ds. G.J. Weessies 

organist Jaap Weima 

collecte 

1e collecte: PKN Jonge Generaties 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: onkosten kerkdiensten 

koster Bram de Boer 

kerkauto Jan Buursema, tel: 06 13010266 

Zondag 14 september 09.30 uur ds. J. Hommes / Glimmen 

organist Menno Fokkens 

collecte 

1e collecte: diaconie 
2e collecte: jeugd 
3e collecte: bloemen 

koster Henk van der Deen 

kerkauto Bram de Boer, tel: 431950 

Zondag 21 september 

Startzondag 09.30 uur ds. G.J. Weessies 

organist Martinus de Boer 

collecte 

1e collecte: NBG 
2e collecte: diaconie 
3e collecte: kerk 

koster Klaas Albert Buikema 

kerkauto Harold van der Ploeg, tel: 06 27991749 

Zondag 28 september 09.30 uur dhr. P. Lanting / Delfzijl 

organist Jan-Willem van der Steege 

collecte 

1e collect: diaconie 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 



koster Jan Buursema 

kerkauto Henk van der Deen, tel: 421188 

Contactpersoon kerkauto  JOKE BUIKEMA  

Contactpersoon oppas KOSTER VAN DIENST 
Contactpersoon kindernevendienst TESSA BLOEM 

Adressen van de kerken in het Cluster. 
Kerk in Kolham: Hoofdweg 44 
Kerk in Slochteren: Hoofdweg 108 
Kerk in Schildwolde: Hoofdweg 125 
Kerk in Hellum: Hoofdweg 33 

Een dringend verzoek van de penningmeesters van de kerken in het 
cluster om geen collectemunten, maar gewoon muntgeld te gebruiken 
als u te gast bent in een andere kerk. 

Van een autodienst voor deze zomerdiensten werd in voorgaande jaren eigenlijk geen gebruik 
gemaakt. Mocht u wel aan één of meer van deze kerkdiensten willen deelnemen, maar geen 
eigen vervoer hebben, dan kunt u ongetwijfeld een welwillend gemeentelid benaderen die wel 
een auto heeft. 
_______________________________________ 

    Vergaderdata 

Moderamen: zomerstop 

Kerkenraad: 3 juli, dan zomerstop 



De redactie van RondomGeloven 

wenst ons allemaal 

een fijne 

en 

mooie 

vakantietijd! 




