
 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Tijdelijk) verblijf in ziekenhuis of zorginstelling – 
- Jan-Willem van der Steege, Akkereindenweg 2, is 
afgelopen zaterdag weer thuisgekomen. Het gaat 
weer beter, maar er moeten nog medische onder-
zoeken plaatsvinden. Ook zijn conditie is nog niet op 
peil. Zijn werkzaamheden als voorzitter worden 
daarom voor onbepaalde tijd opgeschort en waar-
genomen. We hopen en bidden met hem dat er een 
gunstig vervolg mag zijn. 
 
Wij bidden voor al onze zieken: om Gods nabijheid 
en zegen. 
  

(Tijdelijk) verblijf in ziekenhuis of 
zorginstelling / berichten 

M.i.v. 1 januari worden de berichten voor deze 
rubriek door mij, de scriba verzorgd. Om dit goed te 
laten verlopen, wil ik u vragen om meldingen van 
ernstige ziekte of opname in ziekenhuis e.d. - per 
mail - aan mij door te geven, op dezelfde manier als 
aan de dominee. 
Dan kan ik dat vermelden op de Zondagsbrief, 
tenminste als het gemeentelid dit wil. 
Sinds het vertrek van de dominee ben ik afhankelijk 
van de gemeente om deze nodige berichten op de 
Zondagsbrief te zetten. 
En ... als u berichten hebt, wilt u ze dan donderdags 
voor 12.00u sturen, want de kopij moet 
donderdagsmiddags voor 18.00u door mij verstuurd 
worden. 
Mieke de Vries / scriba                                   

 
 
 

 
 

Jarigen 
* 12 januari dhr. K. Spithoff, Hoofdweg 5 
* 12 januari mw. A.J. Tjabringa – Lenderink.  
   Reint Dijkemastraat 34 
* 13 januari mw. F. Vegter-v. Schaik, Noorderhoilt 13 

* 15 januari dhr. P. Pot, Lougpadje 10 

* 16 januari mw. J. Medaets–Bruining, Westerl. 12 
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen 
een fijne dag. 

 

Bloemen 
Er zijn bloemen gebracht bij Jan-Willem van der 
Steege,   Akkereindenweg 2, na zijn thuiskomst uit 
het ziekenhuis en er is / wordt een attentie gebracht 
bij Tobias van der Deen, Kiekendief 12, na zijn 
vervolgoperatie. 

Deze zondag 
Deze zondag, 11 januari, is de eerste zondag van 

Epifanie. In veel kerken gedenkt men de doop van 

Jezus in de Jordaan. 
 
Vandaag nemen we als gemeente afscheid van 
onze predikant ds. Geert Jan Weessies  
De dienst zal in het teken staan van zijn afscheid en 
daarna is er gelegenheid voor ons allen om samen 
koffie of thee te drinken en ook persoonlijk elkaar de 
hand te schudden.     
De dienst begint om 10.00 uur.  
In de dienst gaan voor: ds. M. Euwema en ds. G.J. 

Weessies.  
      

        Liturgie   
Intochtlied:  lied (psalm) 100 : 1,2,3,4  
Klein Gloria 
Zingen: lied 103 e (3x)     ‘Bless the Lord’   
Zingen: lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de 
morgen’: vers 1 en 2 
Bijbellezing: Prediker 3: 1-15  
Zingen: lied 845 : 1,2,3 ( 
Bijbellezing: Matteüs 3: 13-17  
Zingen: lied 538 : 1,2     ‘Een mens te zijn  
    op aarde’  
  Overweging  
Zingen: lied 538 : 3,4  
    Afscheid en uitgeleide 
Slotlied: lied 423 : 1, 2 en 3  ‘Nu wij uiteengaan’  
 Heenzending en zegen  
(allen:) Amen, amen, amen.    
 
 
 

 

Dienst op zondag 11 januari 2026 
Afscheidsdienst ds. G.J. Weessies 

 10.00 uur: ds. G.J. Weessies en  

   da. M. Euwema, Groningen 
 Organist: Martinus de Boer 
 Ambtsdr.v.dienst: Mieke de Vries  
 Collecte:  1. Voedselbank 2. Kerk 
   3. Bloemen 
 Kerkauto: Marinus v.d. West, t. 432781 

Na afloop koffie/thee 
 

Dienst op zondag 18 januari  
 9.30 uur: ds. J. van den Berg 
 Organist: Jan-Willem v.d. Steege 
 Ambtsdr.v.dienst: Aafje Mittendorp 
 Collecte:  1. Diaconie 2. Kerk 
   3. Onkosten kerkdienst  
 Kerkauto: Henk Walma, t. 432283  

 
 

  
 
 
  

  
  
 
 

 
  
   
 
 
 
  
  
  

 
  
  

  
  

 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 
  
  
                              
 



                                                     
 

Zondag 18 januari  
Volgende week zondag is de tweede zondag van 
Epifanie. Voorganger is ds. J. van den Berg van de 
Protestantse Gemeente ’t Zandt – Spijk - Bierum. 
 

Kerk in het Ufkenshuis 
Volgende week zondag is er weer een viering van 
de gezamenlijke kerken voor de bewoners in het 
Ufkenshuis, verzorgd door de PG Slochteren.  
 

Meldpunt pastorale zorg  
Het meldpunt voor pastorale zorg in onze gemeente is 
mw. Marleen Wouters.  
U kunt haar benaderen via e-mail:  
pastoraalmeldpunt@pknsiddeburen.nl  
of  marleen.wouters.49@gmail.com, of 
tel. (0598) 4318 29. Als u niet direct gehoor krijgt, wordt 
u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Zij zal u als eerste 
te woord staan en proberen u verder te helpen.  
Nu ds. G.J. Weessies niet meer aan onze gemeente 
verbonden is, kunt u geen contact meer met hem op-
nemen.  
 

Uitnodiging 
Dinsdag  13 januari bent u allen  van harte welkom 
op onze  Ontmoetingsmiddag in de Viskenij. 
Aanvang 14.30 uur. 
Wij zien ernaar uit velen van u  te mogen ontmoe-
ten  . Deze middag kunnen we o.a. sjoelen , rummi-
kub en ... ? Hebt u nog een favoriet spel? Neem het 
gerust mee en maak ons  enthousiast! Er is ruim-
schoots tijd om even weer bij te praten . Naast een 
overdenking  zal er gezongen worden, waaron-
der enkele verzoeknummers. Het belooft een gezel-
lige middag te worden. Neem gerust uw buurman / 
buurvrouw of een kennis mee.  
Met een hartelijke groet van de OM commissie.  

 

Voor wie thuis de diensten willen volgen 
In plaats van de collectes in de kerk kunt u uw giften 
overmaken op rekeningnummer NL 37 RABO 0359 
0093 87 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk 
Siddeburen, o.v.v. kerkcollecten. Het geld zal door 
de diakenen en kerkrentmeesters worden verdeeld 
over de diverse diaconale en kerkelijke doelen.  
 

Bericht van Jan en Arie: 
Actieweek voor de Voedselbank 
In de week van 25 januari tot 1 februari organiseert 
de Protestantse Kerk / Kerk in Actie, samen met 
gemeenten een actieweek om zoveel mogelijk 
voedsel voor de Voedselbank in te zamelen. 
Wekelijks ontvangen zo’n 32.500 huishoudens 
voedselhulp. 
Stel dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk 
die week minstens 25 tassen zou vullen dan zijn al 
deze huishoudens één week  lang van voedsel 
voorzien. 
Actieweek in januari 
Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar 
spullen in voor de voedselbank, net als bij ons. 
 
 

Toch wil de Protestantse Kerk in de vierde week van 
januari een extra actieweek houden. 
Omdat in de maand januari normaal gesproken 
minder binnenkomt dan in andere maanden. 
Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel 
mensen is. 
Tassen 
We gaan 18 januari tassen uitdelen. 
U mag die week de tas vullen en 25 januari 
inleveren. 
We zullen zorgen dat er kratten en dozen staan 
waar de spullen dan in kunnen. 
De tas mag u houden (misschien nog eens weer 
vullen) 
Suggesties voor producten 
Zonnebloemolie of olijfolie, Groenteconserven,  
Soep in blik of zak,  
Zilvervliesrijst, Volkoren pasta,  
Houdbare halfvolle melk, vis in blik,  
Koffie of Thee, Couscous, Havermout. 
Maar alles is WELKOM. 
Laten we hopen dat we samen veel voedsel kunnen 
inzamelen. 
Doet u mee? 
Jan en Arie zorgen dan dat het bij de voedselbank 
komt. 
 

Wijziging inlevertijdstip kopij Zondagsbrief 
Graag de kopij donderdagsavonds  
vóór 18.00u bij An Wildeman inleveren,  
e-mailadres: zondagsbrief@pknsiddeburen.nl 
 

Voor wie thuis de diensten willen volgen 
In plaats van de collectes in de kerk kunt u uw giften 
overmaken op rekeningnummer NL 37 RABO 0359 
0093 87 t.n.v. Diaconie Gereformeerde kerk 
Siddeburen, o.v.v. kerkcollecten. Het geld zal door 
de diakenen en kerkrentmeesters worden verdeeld 
over de diverse diaconale en kerkelijke doelen.  
 

Zegenwens 
Geert Jan, bijna 15 jaar onze dominee; 
afscheid doet zeker pijn, 
maar dankbaar kijken wij terug 
op deze goede en fijne tijd met jou. 
We gaan uit elkaar en 
gaan ieder onze eigen weg. 
We wensen jou en Hilda 
en onszelf  
een gezegende toekomst  
altijd in het Licht van Kerst en Pasen 
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